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Van  het Bestuur 

U treft hier een dikkere Beijerlandsche Berichten dan u gewend bent. Dat klopt, ons 

blad is met vier paginaôs uitgebreid, dus meer verhalen over de rijke geschiedenis 

van ons dorp. De jaarvergadering is inmiddels geweest op 20 februari en is weer 

goed bezocht. Dick Holster had een mooi en boeiend verhaal over de Ambachts-

heerlijkheid Cromstrijen en de watersnoodramp van 1953 in de Hoeksche Waard.  

Wellicht heeft u in de krant kunnen lezen dat ons archief twee bijzondere gedenk-

boeken heeft gekregen uit de familie Van Weel. Ook is het archief van het Hoeksch 

Lyceum en het overgebleven archief van haar rechtsvoorgangers digitaal in ons ar-

chief aanwezig. Binnenkort zullen er een aantal nieuwe publicaties op de website 

worden gezet. Over de familie Van Weel en in het bijzonder Antoinette Clara de 

Jongh- van Weel. De zaak van gemeenteontvanger Pieter Hoogenboom en een brief 

vanuit Westerbork van de vrouw en dochter van slager Rood aan de familie Van 

Oudheusden. 

Als dit zover is, houden we u op de hoogte. 

In 1955 is er in Oud-Beijerland een film gemaakt van Koninginnedag 30 april en 10 

jaar bevrijding op 5 mei. De film gaan we in het kader van 80 jaar bevrijding op zater-

dag 3 mei van 10.00- 16.00 uur draaien in het Oude Raadhuis. 
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             Oostdijk 94-96  

Pieter Jan in ôt Veld  
In het septembernummer van de Beijerlandsche Berichten vorig jaar heeft Leen van 

Driel een artikel geschreven over de bominslag op dit stukje van de Oostdijk. 

Naar aanleiding van dit artikel werd mij de vraag gesteld, nu er 

plannen zijn om na 80 jaar het braakstukje dijk te bebouwen, dat 

er indertijd is afgesproken dat uit respect van de omgekomen 

slachtoffers de grond nimmer bebouwd zou worden. 

In 1820 is de dijk, in eigendom van de ambachtsheer, nog    

onbebouwd.                                         Kadasterkaart ca. 1820. 

In 1863 wordt een stukje dijk in erfpacht gegeven aan de tim-

merlieden Kornelis en Adrianus van Ekelenburg. Zij bouwen hier 

in 1864 een schuur, die later wordt verbouwd tot timmermans-

winkel en een woonhuis. Later wordt het bedrijf overgenomen 

door Dirk van Ekelen-

burg, die ook in het 

woonhuis woont. Het 

adres is dan Oostdijk 

wijk A no. 141. 

Eind 1880 wordt het 

timmerbedrijf overge-

nomen door Martinus 

van Ekelenburg. 

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard 1 januari 1881. 

Op 24 april 1902  vraagt Martinus van Ekelenburg een Hinderwetvergunning aan voor 

het oprichten van een palingrokerij in het onderhuis aan de Ooststraat ten behoeve van 

de eerste palingrokerij voor Koen Visser, die hier ook gaat wonen. 

 

5 

 

 

 

 

In begin 1919 doet Martinus van Ekelenburg zijn tim-

merbedrijf over aan zijn zoon Aalbert Dirk                                                             

Nieuwsblad gewijd aan de belangen                                                                                   

van de Hoeksche Waard, 4 januari 1919.                                             

 

In 1925 wordt Aalbert Dirk van Ekelenburg eigenaar 

van de erfpacht van het perceel. De ongehuwde Aal-

bert Dirk vertrekt in 1935 naar Den Haag en wordt de 

erfpacht op 9/16 oktober 1935 geveild. De erfpacht 

wordt gekocht door Hendrik Jan Groeneweg. Nadat 

op 6 november 1944 de bom het woonhuis en de 

timmerwinkel verwoest, worden de opstallen afgebro-

ken 

 

De dochter van Hendrik Jan Groeneweg verkoopt de erfpacht van het braak stukje dijk 

in 1978 aan Jannetje Letterman, die zelf woont Oostdijk 92.  

Ook de latere eigenaren van pand 92 kopen het stukje grond. 

In 1981 wordt de erfpacht afgekocht. In 1982 is het stukje dijk ingericht als kinderspeel-

plaats.               

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

De vraag blijft wat is de reden dat het stukje dijk 80 jaar onbebouwd is gebleven? 
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Oud-Beijerland toen en nu 

Ary Blokland 

In de zomer van 1982 verhuisden we van Schiedam naar Oud-Beijerland. Van grootste-

delijk naar een dorp in het weidse landschap van de Hoeksche Waard. Ook van ruim 

60.000 naar circa 15.000 inwoners. We zijn nu ruim 40 jaar verder en ik realiseer me 

dat er in mijn dorp aardig wat is veranderd.  

Onze eerste kennismaking met Oud-

Beijerland was in de zeventiger ja-

ren van de vorige eeuw. Onderweg 

naar het Haringvliet meerden we 

met onze zeilboot af in de jachtha-

ven waar toen friet en een ijsje bin-

nen handbereik waren. Tot onze 

verbazing was het einde van de 

haven niet het echte einde. Via een 

smalle brug was er een stukje onbe-

reikbaar water aan verbonden wat er 

bijzonder uitzag.  

Nadat we hadden afgemeerd keken 

we om ons heen en was ik onder de 

indruk. Tegenover ons zagen we 

Koen Visser. Oud-Beijerland had 

een landelijk en zelfs internationaal 

bekend bedrijf dat had ingespeeld op de conservenindustrie met Nasi en Bami in blik 

waar we aan boord dankbaar gebruik van maakten.  

Maar zowel van een stukje haven als van Koen Visser namen we afscheid. Het aan-

hangsel van de haven werd gedempt, de naam en bedrijfsactiviteiten van Koen Visser 

verdwenen en werden in 1980 overgenomen door Mars incorporated en gewijzigd in 

Master Foods. Ook dat kwam ten einde en nu pronkt aan de Oostkade voor de volgen-

de generaties een fraai appartementencomplex met welluidende straatnamen Spuizicht, 

Stuurboord en Bakboord. Het Spui en de haven worden in ere gehouden. 

Die eerste kennismaking met Oud-Beijerland voelde direct goed. 

Toen ik er een paar jaar later ging werken reed ik eerst met de auto heen en weer maar 

al snel was de vraag: willen we er ook wonen? Daarvoor moesten we het dorp beter 

leren kennen. Die eerste nadere kennismaking was bijzonder. Toen we het dorp inreden 

hoorden wij om ons heen sirenes van brandweerautoôs. Op de Zinkweg aangekomen 

stond ergens ter plekke van de kruising met de Van Vlietstraat  een woning in lichter-

laaie. Alhoewel de vrijwillige brandweer met man en macht het vuur bestreed, ging het 

pand verloren.   
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Bij het terrein langs het Spui stonden we even later oog in oog met het geraamte van 

de verlaten suikerfabriek. Kennelijk was het ons aan te zien dat we vreemdelingen wa-

ren toen een oudere heer stopte en ons de historie van de ñPeefabriekò vertelde.  

Dat ging hem makkelijk af omdat hij er zelf nog had gewerkt. De fabriek werd in 1901 

gebouwd en een jaar later wist de omgeving door de weeµge geur dat de eerste bieten-

campagne op volle toeren draaide. Heel goed voor de werkgelegenheid vertelde hij. 

Veel seizoenarbeiders uit onder ander Brabant waren er te vinden. Het arbeidsproces 

was zeer intensief. Met grote manden op de nek werden de bietenvrachten gelost. Het 

verlaten terrein met twee imposante schoorstenen bood een trieste aanblik, Onder an-

dere door de concurrentie met Puttershoek was in 1974 de sluiting een feit. Wel vertel-

de hij trots dat dat de leegstaande gebouwen in 1981 nog waren gebruikt als decor voor 

de televisieserie ñde fabriekò. Ook dit voormalig bedrijfsterrein is in de jaren negentig 

getransformeerd tot een fraaie woonwijk. De Beetwortelweg is de enige herinnering aan 

de vervlogen tijden van de suikerfabriek.   
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Als we verder rijden zien we dat industrieel Oud

-Beijerland meer heeft te bieden. Aan de Lange-

weg ontdekken we wereldspeler Koni.  Begon-

nen als zadelmakerij met winkel waar het pand 

aan de Oostraatzijde nog van getuigt. Het be-

drijf is in het begin van de jaren dertig doorge-

groeid naar waar ik het van ken: schokdempers 

voor onder andere treinen en de automobielin-

dustrie. Wat minder mensen weten is dat de 

Erasmusbrug bij straffe wind ooit last had van 

trillingen die moesten woorden tegengegaan. In 

1998 werden daartoe 64 nieuwe Koni schokbre-

kers aangebracht die de oplossing zijn van het 

probleem.  

Blij waren we toen we de handtekening 

plaatsten voor de aankoop van onze woning in 

Zoomwijck. Toen nog een wijk in aanbouw met 

een basisschool waar ik werd rondgeleid door 

de directrice die trots vertelde als er al drie volle 

klassen waren. In de loop der jaren zijn meerde-

re basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en de woonwijk Poortwijk gebouwd 

waardoor Oud-Beijerland inmiddels ruim 24.000 inwoners telt. Al snel wisten we dat 

Oud-Beijerland weliswaar een dorp is, maar wel een dorp met stadse allures omdat 

zowel voor bedrijfsterrein de Bosschen als de woningbouw het slaan van palen een 

vertrouwd geluid werd. Dat maakte de stap van grootstedelijk Schiedam naar dorp Oud

-Beijerland makkelijk. 

Geruststellend is wel dat tussen toen en nu de levering van friet en ijs in het centrum 

constant en stabiel is gebleven. 
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Oud Beijerland honderd jaar geleden  

Rob van Brakel  

Op 1 januari 1924 telde Oud Beijerland 6213 inwoners. Er werden in 1924 144 kin-

deren geboren en er overleden 77 mensen. Er hebben zich hier 231 mensen geves-

tigd en 289 inwoners zijn vertrokken naar elders. Daardoor is het inwonertal op 1 ja-

nuari 1925 opgelopen tot 6222. 

Voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Oud Beijerland begint het jaar 1925 

vreugdevol, want op 1 januari wordt bekend gemaakt dat ds. G. Molenaar uit Baarn 

het beroep, dat op hem werd uitgebracht, aanneemt. Eindelijk heeft de gemeente dus 

weer een herder! 

Ook de Dorpskerk is in goeden doen, want de kerkvoogden en notabelen besluiten op 

29 januari dat de kerk uitgebreid gaat worden met minstens 300 zitplaatsen. Om dat 

te financieren wordt er een obligatielening uitgeschreven met een rente van 4,5%. 

Het streven naar meer invloed van het Christelijk volksdeel kan niet op ieders sympa-

thie rekenen, want zodra Gedeputeerde Staten op 13 januari akkoord gaan met het 

afstaan van twee van de drie lokalen door de 2e OLS aan de Zinkweg aan de nieuw 

gevormde Christelijke school, wordt er door tegenstanders daarvan onmiddellijk be-

roep bij de Kroon aangetekend. Daar blijft het niet bij, want op 10 februari staat er in 

het Nieuwsblad een brief aan de gemeenteraad van boze ouders uit Nieuw Beijer-

land. Men protesteert tegen het feit, dat kinderen nu gedwongen worden in Oud-

Beijerland zelf naar school te gaan, of zich te voegen naar de mores van de Christelij-

ke school aan de Zinkweg. Men zal zich gezien de grote afstand ñgenoodzaakt zien 

hun kinderen bij anderen officieel in de kost te doen, wat de huishoudelijke band ver-

scheurt en hun bovendien op geen geringe kosten komt te staanò. Zij zijn ñallerminst 

van plan zich te laten dwingen, hun kinderen te zenden naar deze bijz. school, die 

hun §l te bijzonder lijktéò Kortom: óRaad, trek het besluit in!ô 

De gemeenteraad is niet onder 

de indruk, want op 13 maart 

wordt bekend dat de verbouw 

van de Zinkwegschool wordt 

gegund aan de Gebr.van Bezeij. 
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En na afronding van alle bouwacti-

viteiten staat deze oproep  voor een 

hoofd der school in de Standaard 

 

In januari bericht het Groene Kruis 

dat er voortaan statiegeld gevraagd 

wordt voor uitgeleende koortsther-

mometers, en wel 80 cent per keer. 

Blijkbaar zijn er weinig mensen die zelf zoôn thermometer hebben, en veel die er 

graag een willen houden! 

Wie wellicht ook een thermometer nodig had, was C.A. Taselaar, die op 8 januari een 

optreden in Rustburg geeft met voordrachten, maar daarbij ernstig gehinderd wordt 

door een verkoudheid. Gelukkig helpt een glas kwast hem weer op wegé 

Verkeer is nog steeds een belangrijke nieuwsbron: op 14 januari breekt een wiel van 

de wagen van W. Huisman, knecht van M. Verheul. De wagen kantelt en de voerman 

komt onder de vracht koolas terecht, terwijl de paarden er vandoor gaan. De dieren 

worden snel tot staan gebracht, maar Huisman moet een huis binnengedragen wor-

den, alwaar dokter Van Dongen inwendige kneuzingen constateert. 

Op 9 maart raakt bij het aanleggen van stoomboot óDe Oude Maasô in Vlaardingen 
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door de wind en de stroming de lijn verward in de schroef. Gelukkig zijn er geen ge-

wonden, maar de boot moet eerst terug gesleept worden naar Rotterdam voor her-

stel, waardoor ze pas om half 12 ôs avonds in Oud-Beijerland arriveert. 

En het Kantongerecht veroordeelt in februari een bestuurder tot tweemaal 2 gulden 

boete of tweemaal twee dagen hechtenis voor het ontbreken van een nummer op de 

achterkant van een motorrijwiel, en in maart iemand tot 8 gulden boete of vier dagen 

hechtenis voor het plaatsen van voorwerpen op de trambaan. Ook galopperen in de 

bebouwde kom mag niet: 1,50 gulden boeten of een dag hechtenis. 

Goed nieuws is de mededeling op 20 januari, dat het aantal werklozen is teruggelo-

pen van 125 tot 34. Vreemd is wel, dat de teruggang wordt toegeschreven aan een 

ógrootbedrijf voor het lezen van peulvruchtenô aan de Oostkade, dat diezelfde maand 

is opgericht en waartegen nog tot 4 februari bezwaren kunnen worden ingebracht. De 

vergunning kan natuurlijk altijd geweigerd worden, wat op 6 februari W. Visser over-

komt, die een aanvraag had gedaan voor een schip in de haven als bewaarplaats 

voor benzine, petroleum en smeerolie. B. W. Hollaar heeft meer geluk, want diens 

aanvraag voor een pakhuis op het Gedempte Spui wordt begin maart toegewezen. 

Op 25 januari speelt Olympia thuis tegen Crooswijk en verliest met 2-1, waardoor het 

de titelaspiraties wel kan vergeten. Het Nieuwsblad noemt de nederlaag onverdiend 

en voor een belangrijk deel te wijten aan het harde spel van de Rotterdammers en de 

matige leiding van de scheidsrechteré 

Eveneens mis gaat het op maandag 9 februari, als een fikse storm huishoudt in het 

dorp, met als gevolg veel afgewaaide dakpannen en nokvorsten. Ook zijn er veel rui-

ten stuk. Het Raadhuis raakt zoveel pannen kwijt dat de turf, die op de zolder is opge-

slagen, voor een deel op straat belandt. Dat leidt tot de verzuchting van de correspon-

dent, dat het Raadhuis wel een monument, maar allerminst solide is. 

De rijkspolitie doet het beter, want op 7 februari worden vijf visstropers uit Klaaswaal 

aangehouden. De mannen visten in een Oud-Beijerlandse visvijver en hadden paard 
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en wagen klaar staan om alles af te voeren. De eigenaren vermoedden al dat er ôs 

nachts illegaal gevist werd. De vangst is in beslag genomen. En op 3 maart is er een 

politieonderzoek bij BvdP aan de Greup geweest op verdenking van het clandestien 

produceren van gedistilleerd, waarbij diverse ingredi±nten in beslag zijn genomen. Een 

onderzoek op een volgens adres blijft helaas zonder resultaat. Tegelijkertijd krijgt de 

politie er een hoop werk bij, want op 16 maart treedt voor de hele gemeente een vloek-

verbod in werking.  

Zicht op de Oude Hoorn aan het Marktplein foto c. 1925 

Cultureel gebeurt er genoeg in 1925: op zaterdag 17 januari draait men op een Chr. 

Bioscoop-avond in De Oude Hoorn de film óStormvloedô. In hetzelfde etablissement 

draagt op donderdag 12 februari de heer Fransen uit Amsterdam ógloedvol doch be-

heerstô stukken voor uit óCyrano de Bergeracô en op 19 februari geeft de Chr. Gemeng-

de Zangvereniging óExcelsiorô een uitvoering in het lokaal aan de Bijl. Helaas is de te-

norsolist ziek, waardoor de hoofdnummers minder tot hun recht komen. Ook betreurt 

de correspondent, dat er ondanks de talrijke opkomst maar weinig jonge aanwas is bij 

het koor. 

Verder vermaakt op 25 en 26 februari óDe Turnkringô te toeschouwers met gymnasti-

sche oefeningen en óDuitsche Dansenô, met na de pauze de opvoering van een klucht 

en is er op 5 maart een toneelvoorstelling van het stuk óDe Motorô van J. van Randwijk 

door Varia uit Vlaardingen. Diezelfde avond heeft de NH Jeugdvereniging ñMaranathaò 

een jaarfeest in het lokaal aan de Bijl onder leiding van ds. Koolhaas. 

De Tweede Kamerverkiezingen op 1 juli werpen hun schaduw vooruit, want op woens-
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dag 11 maart komt de heer J.C. Franken bij de AR-kiesvereniging praten over 

óOntwapeningô, en op maandag 23 maart is er een openbare vergadering van de loka-

le afdeling van de SDAP, waar Suze Groeneweg ï oud Hoekschewaardse en Tweede 

Kamerlid ï een vertoog houdt over óDe beteekenis der aanstaande verkiezingenô. 

Goed nieuws voor de voorstanders van een nieuwe gasfabriek is er op 24 maart, 

want ï nadat op 3 februari was aangekondigd dat de werkzaamheden daarvoor voor 

onbepaalde tijd opgeschort zouden worden ï het Nieuwsblad bericht dat er een aan-

besteding komt voor óhet bouwen van een steenkolengasfabriek, kantoren, baaswo-

ning en monsterzaal, plus fundamenten voor de gashoudersò. 

De gasfabriek aan de Scheepmakershaven in 1925 in aanbouw. 

We besluiten met een heel merkwaardig verhaal: op 17 februari staat in de krant dat 

een meisje, dat geld voor haar broer gewisseld had, bij thuiskomst een biljet van dui-

zend (!) gulden miste. Grote paniek! De politie werd gebeld, maar alle naspeuringen 

waren tevergeefs. Na een onrustige nacht kwam de volgende dag een eerlijke vinder 

het biljet brengen; het was vermoedelijk weg gewaaid en had al die tijd in een plas 

gelegen. Volgens de krant blijft de vraag: hoe kan iemand niet doorhebben dat een 

biljet van duizend gulden weg waait? Ik zou daaraan toe willen voegen: hoe kan het 

dat dat biljet pas de volgende ochtend ontdekt werd?  

(wordt vervolgd) 
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Levensverhalen 

Gerhard Schipper 
In de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik met enthousiasme verhalen opgetekend van 

de oudste inwoners uit de dorpen van de Hoeksche Waard. Dit voorjaar zullen deze 

dertig verhalen worden samenbracht in een boek. Onder hen ook dertien geboren 

Beijerlanders! Om alvast een indruk te krijgen luisteren we naar fragmenten over hun 

schooltijd aan het begin van de vorige eeuw. Wat zeggen deze vertellers over die 

periode van vijfentachtig tot meer dan honderd jaar geleden?  

Johanna Lagerwerf-de Geus (1901-2001): ñIk kon goed leren. Omdat ik mager was 

en wit zag, zei meester Van Dam: Schooljuffrouw, d§t zou een goed beroep voor jou 

zijn. Hij liet mijn moeder wel drie keer op school komen om erover te praten. Ik had er 

geen zin in en zei: Ik ben een arbeidersmeisje. Als ik straks voor de klas sta, lachen 

ze me uit. Met mijn twaalfde jaar kwam ik van school af. Ik werd werkster in de villa 

van sigarenfabrikant Mast en verdiende slechts veertig centen in een week."  

Aria Mourits (1902-2005): ñIk ging op de openbare school. Ik kwam in de eerste klas 

bij juffrouw Valois, een kort dik vrouwtje met grote puntschoenen. Toen het prinsesje 

Juliana in 1909 geboren werd, leerden we een lied. Ik ken de tekst nog uit mijn hoofd: 

De klokken luiden of het zondag was. En wat mag er toch wel gebeuren? Kijk maar 

even door het vensterglas, dan zie je de vrolijke kleuren. De klokken vertellen de ko-

ningin heeft pas een klein kindje gekregen. Mijn vader zegt: 't Is een kostbaar gewin. 

Mijn moeder zegt: O, wat een zegen.ò 

Dirk Grootenboer (1911-2000): òAls kleuter ging ik naar het bewaarschooltje van de 

"Vereniging tot het Nut van het Algemeen". Ik had er juffrouw Kamp. Olie in de lamp, 

olie in de fles, 1 2 3 4 5 6, zongen we dan.ò  

Cor Bentum (1912-2006): ñMijn oudste broer Bas kon ontzettend goed leren, maar hij 

is t·ch van school gehaald. Mijn vader kon hem in zijn slagerij goed gebruiken. De 

hoofdonderwijzer van de Bijlschool vond het z·nde voor die jongen.ò  

Jaap den Braber (1913-2016): ñIk kwam als kleine jongen lopend uit de bewaar-

school. Langs de Voorstraat stonden grote kastanjebomen. Ik ging de afgevallen kas-

tanjes uit het water van de vliet vissen en viel er pardoes in. Postbode Arie Kegel 

heeft me weer op de kant gezet. Ik ben naar huis gelopen met een sliert kinderen 

achter me aan. Die liepen allemaal te zingen: "Een na-§tte snoek, een na-§tte snoek!"  

Dries de Jong (1915-2001): Ik bezocht de christelijke school aan de Bijl. Hoofdonder-

wijzer was meester Schmidt. Toen hij stierf, ben ik als schooljongen mee wezen be-

graven. Al vroeg ging ik na schooltijd helpen bij bakker Brussaard of in het pakhuis bij 

kruidenier De Vroed.ò  
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De bovenstaande  foto is van de openbare lagere school. Op de achterste rij tweede 

van links: Arie van Belle (1915-1999), tweede van rechts staat hoofdonderwijzer Korne-

lis Siderius (1871-1954). Datering foto: Midden jaren twintig. 

Arie van Belle (1915-1999): ñIk ging op de openbare school waar je, als je uit een arbei-

dersgezin kwam, praktisch geen schoolgeld betaalde. Kwajongensstreken had ik wel 

over me. Er stonden van die grote ronde kachels in het lokaal waar ze cokes in stook-

ten. Het deksel op die kachel werd gloeiend heet. Dan nam ik van moeder stiekem wat 

peper mee en strooide dat op die gloeiende plaat. De hitte drukte de peper naar boven 

en langzaam daalde het weer neer. Na een paar minuten zat iedereen te niezen en 

moesten alle ramen open!ò  

Lou Hoogvliet (1917-2005): Ik ging op de Bijlschool. Na de lagere school ben ik naar de 

Ambachtsschool gegaan. Ik was thuis de jongste en daardoor de enige die een vak kon 

gaan leren. De oudere kinderen waren regelrecht gaan werken om geld te verdienen 

voor ons gezin.ò  

Toos Schipper (1918-2007): ñWij gingen thuis aanvankelijk naar de openbare school. 

Dat kwam doordat mijn vader van liberale huize was. Dominee Koolhaas kwam op huis-

bezoek en suggereerde dat wij eigenlijk de christelijke school behoorden te bezoeken. 

Mijn ouders hebben toen de jongste drie kinderen midden in het schooljaar overge-

plaatst naar de Keucheniusschool.ò  

Ger Hoogvliet-Schipper (1921-2020): ñIk heb op de openbare school gegaan en zat in 

de eerste klas bij juffrouw Opprel. Ik was vaak ziek, had last van astma. Als ik mee-
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speelde op het plein en hard had gehold, zat ik in de klas te piepen van benauwdheid. 

Dan zei ze: ñGa maar naar huis, kind.ò 

 Arie Duifhuizen (1921-2016): ñIk had als kind eigenlijk gewoon geen tijd om te leren, 

want ik moest altijd hard werken. Na schooltijd ging ik al vroeg met boodschappen langs 

de deur, want mijn ouders hadden een winkeltje.ò  

Ings Meinster (1922-2003): Aan de hand van mijn oudste zuster ging ik naar de Bijl-

school. Drie keer ben ik met schoolreisje geweest naar het strand en de zee. Je moest 

boterhammetjes meenemen. In een tent kregen we een glas limonade. Je wist werkelijk 

niet wat je overkwam, want dat kregen we thuis nooit!ò  

Wim van Dam (1931): ñOp zesjarige leeftijd kwam ik in de eerste klas van de Keucheni-

usschool bij juffrouw Clausing. In de tweede klas zat ik bij juffrouw Pors. Zij liep een 

beetje kreupel. Als kleine jongen ging ik haar ôs morgens ophalen. Dan duwde ik haar 

met de fiets naar school toe en na schooltijd weer naar huis terug. Later deed zij haar 

fiets weg en kreeg ik hem als d§nk van haar. Zelf heb ik er alleen nooit op gereden. Mijn 

zus ging net naar de huishoudschool in Klaaswaal en kreeg zodoende die fiets!ò  

Naar verwachting komt het boek met levensverhalen uit in de maand mei 2025. Als u 

hiervoor belangstelling heeft, kunt u een bericht sturen naar gerhardschip-

per1971@gmail.com en zal er een exemplaar voor u worden gereserveerd.  
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Met de diligence naar Oud-Beijerland 

Bas van der Heiden 

Een zekere Pieter de Fonkert, voerman, wonende Havenstraat 104 te Numansdorp, 

opende  een diligence-dienst, waarmee 12 passagiers en bagage vervoerd konden wor-

den. Een diligence is een post-

koets, een door een paardenspan 

getrokken rijtuig, dat ingezet werd 

voor het vervoer van reizigers en 

post. Het rijtuig was voorzien van 

een afgesloten zitruimte voor pas-

sagiers en van een zitplaats voor-

aan buiten voor de koetsier. Ge-

noemde Pieter de Fonkert maakte 

middels een 21 juni 1882 gedateer-

de aankondiging publiekelijk be-

kend dat hij voornemens was om 

vanaf 3 juli 1882, iedere maandag, 

met de diligence ging rijden.                     Een voorbeeld van een diligence 

Uitgezonderd waren Christelijke feestdagen; er 

werd dan op dinsdag gereden.  Zijn diligence-dienst 

begon in Numansdorp, langs Klaaswaal naar Oud-

Beijerland en terug. Route: langs de Havenweg, de 

Krommeweg, Stougjesdijk, de Kwakseweg en de 

Langeweg en omgekeerd. Geregeld zou er gestopt 

worden in Numansdorp; bij herbergier Jacobus Vos 

te Klaaswaal en bij herbergier A. de Visser te Oud-

Beijerland. Om 04.30 uur vertrok hij uit Numansdorp 

en arriveerde om 05.45 uur in Oud-Beijerland. Een 

rit van 1 uur en 45 minuten! ôs-Middags om 16.00 

uur vertrok de diligence uit Oud-Beijerland, richting 

Numansdorp. De reiziger en eventuele bagage be-

taalde voor een enkele reis Numansdorp ï Oud-

Beijerland 70 cent; voor een retour betaalde men 1 

gulden en 10 cent. Op maandag 2 mei 1898 ver-

scheen een nieuw vervoermiddel in de Hoekse 

Waard: De RTM ging met stoomtrams rijden  

Het Vaderland d.d. 21juni 1882                                                                                               
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van Rotterdam naar Zuid-Beijerland en een zijlijn naar Oud-Beijerland v.v. Het bete-

kende het einde van de diligence-dienst van Pieter de Fonkert. Hij staakte deze dienst 

met ingang van maandag 9 mei 1898.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdams Nieuwsblad d.d. 29 april 1898             Het Vaderland d.d. 28 april 1898 
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