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      Vanuit Westerbork schrijven Betje Rood-den Hartog en Vrouwtje Sara Rood naar hun buren. 

 
                                                                           door  
                                              Alie van den Berg en Pieter Jan in ’t Veld 
 
 
 
                                                                                                  Oud- Beijerland, november 2024. 
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De op 28 november 1894 geboren Abraham Rood heeft sinds 1 april 1921 zijn slagerij aan de 
Molendijk 20. Hij trouwt op 28 juni 1921 met de op 18 mei 1892 in Sliedrecht geboren  
Betje den Hartog. 
Het echtpaar krijgt twee kinderen, de op 22 februari 1923 zoon Elias en op 24 februari 1926 dochter 
Vrouwtje Sara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Abraham Rood en Betje den Hartog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Elias Rood in de Oost-Voorstraat. 
                                                                                                                         Foto Arie Duifhuizen. 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Vrouwtje Sara Rood. 
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                                 v.l.n.r. Abraham Rood, Schipper, Elias Rood, ca 1930. 
 
 
Op 14 augustus 1942 worden Abraham Rood, zijn echtgenote Betje de Hartog en zijn kinderen 
gedwongen met de tram naar Loods 24 in Rotterdam te gaan. 
Abraham Rood roept ten afscheid aan de toegestroomde Oud-Beijerlanders nog “tot gauw”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Abraham Rood in de tram op 14 augustus 1942.  
                                                                                                                               Foto Arie Duifhuizen. 
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Waarschijnlijk is het gezin van Abraham Rood de volgende dag al afgevoerd vanaf Loods 24 naar 
Westerbork. 
 
Kort voor hun vertrek van Westerbork naar later blijkt Auschwitz, schrijft  Betje Rood- den Hartog en 
Vrouwtje Sara een brief geadresseerd aan de familie Oudheusden. 
 
“Beste familie 
Zoals wij altijd zeggen dat zieke mensen voorkeur genieten zal ik mij daaraan houden en deze 
adresseren aan Oudheusden. Nu het gaat ons allen best en valt het ons tot heden alles mee. 
Voor we nu verder vertrekken schrijf ik dit even. We gaan maandagmorgen heel vroeg weg. We 
hebben heel aardige mensen ontmoet en voor zoo ver het kan vermaken wij ons. Ik zit erg lastig te 
schrijven dus letten jullie daar niet op ’t is alleen vreemder dat ik nu ineens allemaal vreemde buren 
heb maar ook nog meisjes uit Strijen. Nu een ander zit op mijn plaatsje zit te wachten dus moet mijn 
beurt weer overgeven. Bram en Eli maken het ook goed en Vrouwke zit al rondom kennisjes en is het 
ook leuk dat Jet Boers bij ons is. Ze blijft fijn bij ons in het gezin dus dat is voor thuis ook een 
geruststelling. 
Nu lieve mensen allemaal ik eindig en dank jullie allen zonder uitzondering voor de vriendelijkheid en 
de goedheid van jullie ondervonden vele hartelijke groeten en van Vrouwke en mij voor de dames een 
kus. 
                                                                                   Jullie toegenegen Bets Rood- de Hartog 
 
Ik noem geen namen om onze groeten over te brengen ik kan wel zeggen voor alle Beijerlanders in  
’t bijzonder voor de buren. Tot aan Blaakschedijk was het een belangstelling. Indien het mogelijk is 
schrijven we later maar als het niet aankomt is het nog geen reden om ongerust te zijn”. 
 
De brief is gericht aan de familie Van Oudheusden bestaande uit de op 20 april 1895 geboren Cornelis 
van Oudheusden op 23 oktober 1919 getrouwd met de op 13 september 1897 geboren Jannetje 
Brussaard. 
Cornelis van Oudheusden heeft sinds 1930 een kruidenierswinkel Molendijk 21. 
 
 
 
 
 
 
 

 Zo zag de winkel eruit van Cornelis van Oudheusden. 

 
 
                                                                                 Foto in de tijd dat hier Wouter van Dongen  
                                                                                                          hier was gevestigd. 
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Ook Vrouwke Sara schrijft een brief, die mogelijk in dezelfde envelop is gedaan. 
 
“Lieve allen 
Hoe gaat het met jullie met ons gaat het best. Moeder is bijzonder flink gelukkig. We zitten hier met 
schatten van mensen dus afleiding genoeg. Doe jullie toch vooral aan allemaal de groeten en ook aan 
Henny Lodder en Janie Schop. Ik heb al aan veel geschreven. 
Nu een dikke zoen van Vrouwke. 
 
p.s. Oudheusden bent u alweer gerust. 
 
                                                                                                                dáááág 
 
 
De brief heeft geen datum, Bets Rood geeft aan dat ze maandagmorgen vertrekken. We weten 
inmiddels dat het gezin van Abraham Rood op maandag 17 augustus 1942 op transport is gesteld 
naar Auschwitz. De brieven moeten dan op zondag 16 augustus zijn geschreven, en mogelijk later 
door anderen vanuit Westerbork zijn verzonden. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in de brief genoemde Jet Boers,  
is de op 27 maart 1923 geboren  
Henriette Wilhelmina Boers. 
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Henriette Wilhelmina Boers is evenals het gezin van Abraham Rood op 14 augustus 1942 met de tram 
vertrokken naar Loods 24. En gelijktijdig met het gezin van Abraham Rood op 17 augustus 1942 op 
transport gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
      Op 14 augustus 1942, de 17-jarige Henriette Wilhelmina Boers afgevoerd op de Molendijk. 
                    v.l.n.r. haar vader David Boers, haar 2e moeder Bertha Catharina Haagens,  
                                                   4e van links Henriette Wilhelmina Boers. 
 
 
In de brief van Vrouwke noemt zij haar vriendinnen Henny Lodder en Janie Schop. 
 
Het gaat hier over de op 20 juli 1926 geboren Henny Lodder, zij trouwt op 15 februari 1952 in 
Manhattan met John Wybenga, Henny Lodder overleed op 20 oktober 2021 in San Diego. 
 
De op 7 juli 1923 geboren Adriana Johanna Elizabeth Schop, overleden op 8 september 2014,  
zij trouwt op 9 oktober 1947 met de op 11 mei 1920 geboren Eliza Mourits, hij overlijdt op  
10 juni 1996. 
 
In tegenstelling tot een eerdere datum dat het gezin van Abraham Rood is vermoord, is in 
het “Sterbebuch” van Auschwitz  vermeld dat Abraham Rood op 28 augustus 1942 is vermoord. 
Elias Rood op 3 september 1942. 
Van Betje Rood- den Hartog en dochter Vrouwtje Sara zijn geen gegevens gevonden, evenals de 
datum waarop Henriette Wilhelmina Boers is vermoord.  (Bron: NIOD). 
 
Bronnen: archief Historische Vereniging Oud-Beijerland. 
 


